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(.) Oblomov. 

Ik heb een barkeeper nodig, ik weet er één: Evert. 

Evert is al een half jaar werkloos, ik weet waar hij woont, ik ga naar hem toe. 

Hij zit in een stoel onder een schemerlamp, een stapel Lucky Lucks van een meter hoog naast 

zich. De gordijnen zijn dicht en zijn vrouw staat in haar nachtjapon in de keuken. 

Ik zeg: ‘Evert! Ik heb een baan voor je! Je hoeft niet te solliciteren, je kunt volgende week 

beginnen!’ 

Evert komt langzaam in beweging. ‘Volgende week..’, zegt hij, ‘volgende week al? Dan heb 

ik de Lucky Lucks nog niet uit!’. 

 


