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(.) Een militaire coup voor de democratie. 

Wie haalt het in zijn hoofd om bij klaarlichte dag, wanneer Turkije bomvol toeristen zit, 

Galatasaray een trainingswedstrijd tegen Chelsea speelt en Yolanthe Cabau met haar nieuwe 

sieraden-lijn op de televisie, een militaire coup te plegen?  

Wie pleegt een coup in een land met zoveel staatsmacht en met zoveel sympathisanten van die 

staatsmacht onder de bevolking? 

Zo’n coup is een verloren strijd, dat weet je van te voren.  

Zo’n coup leidt tot een jarenlange burgeroorlog, daar zit niemand op te wachten. 

 

De coupplegers hebben de democratie in Turkije een slechte dienst bewezen, Turkije krijgt 

sinds de coup alle trekken van een dictatuur 

De zwarte lijst met opposanten wordt afgewerkt, 60.000 tegenstanders van Erdogan worden 

vastgezet, niet alleen de coupplegers, ook vrijdenkers, wetenschappers en kunstenaars. Ze 

moeten maken dat ze weg komen. De grond wordt hen daar te heet onder de voeten. 

Je kunt beter leven in een land waar de pest of een tsunami uitbreekt, dan in een land waar het 

fascisme de kop opsteekt.  

 

 


